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Kringgebed 2
Vroeger, in mijn schooltijd – die Vroeger, in mijn schooltijd – die 
duurde tot 1948 – had niemand 
van ons jongeren de creativiteit 
noch het lef gelovige vrienden te 
vragen samen op school en voor 
de school te bidden. Dertig jaar 
later, zo rond 1980, kwam daar 

een kentering in. Waarschijnlijk 
als reactie op het onder kritiek 
stellen van christelijke normen, 
waren er jonge christenen, die 
o.a. op scholen, maar ook op het 
werk, met hun geloofsgenoten 
samenschoolden om te bidden. 
In die tijd ontmoette ik een tie-
ner met op haar shirt een hart 
met alleen de naam ‘Jesus’. Ze 
vertelde dat ze tot geloof was 
gekomen en Christus als verlos-

ser had aangenomen en, voegde 
zij er olijk aan toe, Christus in je 
hart betekent revolutie in je 
leven. Sindsdien beleef ik veel 
vreugde, omdat ik merk dat 
deze trend zich kennelijk en 
merkbaar heeft voortgezet 
onder jonge mensen. Ik vrees 
dat het niet alleen de Driestar is 
die deze geestelijke revolutie 
niet heeft meegemaakt.
S. Streuper, Dieren


